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‘n Kort voorwoordje




 





Ze zeggen dat het eenzaam is aan de top. Dat is helemaal niet waar. Het is er gewoon superdruk. Iedere organisatie of persoon die ik ontmoet wil de top bereiken. Dat is simpel, maar niet gemakkelijk. Dit boek helpt u daarbij, maar gaat eigenlijk veel verder door aan te geven hoe u hoger dan de top kunt komen. Voor de mensen die niet van korte voorwoordjes houden heb ik op de volgende pagina ’n iets langer voorwoord geschreven.




 







’n Iets langer voorwoord

 





 



In het jaar 1961, op 25 mei, zei John F. Kennedy: 


"I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth."



 







Dat is nog eens hoger dan de top! Maar u snapt wel, dat zo'n uitspraak pas werkelijkheid kan worden, nadat er eerst een heel goed plan is gemaakt. Je kunt niet zomaar even een kerel naar de maan schieten, hoewel sommigen onder u misschien wel mensen kennen bij wie ze dat wat graag zouden willen doen. Ik dwaal nu al af, geloof ik.


Om een man veilig op de maan te kunnen laten landen en veilig te laten terugkeren op aarde, was het nodig de astronauten te laten trainen met een heel bijzondere bril op hun neus. Die bril zorgde ervoor dat hun wereld letterlijk op z'n kop werd gezet. ‘Straks’ in de ruimte(-capsule) zouden ze immers ook met grote regelmaat op z'n kop zweven. De letters die ze lazen, de mensen die ze zagen en de raket waarmee ze weggeschoten zouden worden, alles stond op z'n kop. En die bril moesten ze niet een paar uren dragen, maar dagen achter elkaar! Na 25 dagen gebeurde er tijdens de training iets heel interessants met één van de astronauten. Hij zag alles weer rechtop! En dat terwijl hij die speciale bril nog steeds op had. Na 25 tot 30 dagen hadden de hersenen van alle brildragende astronauten het beeld automatisch aangepast en…  zagen zij alles weer zoals u en ik. Tenzij u dit boek op z'n kop leest natuurlijk. Dit werd het 30-dagenprincipe genoemd, waarmee inmiddels in verschillende vormen op veel universiteiten is geëxperimenteerd. Bijvoorbeeld met het doel bepaald gedrag te veranderen. En wat bleek? Keer op keer bleken de hersenen zich na een periode van 25 tot 30 dagen automatisch aan te passen. 

 

Wat u ook besluit, als u gebruik maakt van dit 30-dagenprincipe, passen uw hersenen zich na uiterlijk 30 dagen automatisch aan en zullen uw beslissingen op succes uitdraaien. Juist dit principe is de basis van dit boek. Samen met u werk ik het uit, met behulp van slimme breinkaartjes.


Dit boek staat vol met praktische tips, breinkaartjes, simpele modellen en handige afkortingen, die u na het lezen van een hoofdstuk direct kunt gebruiken. U zult geen ingewikkelde theorieën en complexe modellen vinden. Ik geloof niet in de werking daarvan en heb daar zo mijn redenen voor. Dat zal u later in dit boek wel duidelijk worden. Ik wil u nu alvast schrijven dat al die managementtheorieën en -trainingen sterk vertragend en in sommige gevallen helemaal niet werken. 


In dit boek is het ene hoofdstuk wat langer geworden dan het andere. Sommige schrijvers krijgen het voor elkaar elk hoofdstuk ongeveer even lang te maken. Ik heb mijn best gedaan, maar het is mij niet gelukt. 


Ik vind wel dat ik veel hoofdstukken heb geschreven! Tweeënvijftig maar liefst. Voor elke week één! Dat heb ik bewust gedaan. Een hoofdstuk per week lezen is echt genoeg. Ik heb er zelf 53 weken over gedaan om dit boek te schrijven. En waarom zou u het boek sneller lezen dan ik het heb kunnen schrijven?


Het allerbelangrijkste zinnetje in dit boek zou wel eens het volgende kunnen zijn: 





'F,O.C.U.S. MET PASSIE!!!'





Ik verklap u nu alvast wat deze ietwat vreemde afkorting betekent:





Formuleer, 


Optimaliseer 


Constant 


Uw 


Succes!





Focus met passie op de dingen die er volgens u echt toe doen en u zult hoger dan de top komen. Hoger dan uw top!

 

Ik wens u hierbij heel veel succes.





Week 12




 





“De zwaartekracht kunnen we overwinnen,


maar het papierwerk is vaak overweldigend.”


(Wernher von Braun)




 


37½  pagina’s

 

Ik kom ze geregeld tegen in organisaties en bedrijven. Verander(ings)documenten van soms meer dan 37½ pagina’s. Dikke boekwerken vol met ingewikkelde kwadranten, niet te onthouden tabellen, geheimzinnige grafieken, complexe stappenplannen, ‘change methods', medewerker- en klanttevredenheidsonderzoeken en uiteraard heel veel geleerde woorden. De auteurs van al die documenten hebben heel veel energie, tijd en aandacht gestoken in het bedenken en schrijven van al deze plannen voor het komende jaar. Volgend jaar bedenken ze weer nieuwe plannen. 


De volgende vragen komen nu bij mij op: 


“Wie lezen deze documenten?”


“Wie worden verwacht de documenten te lezen?”


“Wat wordt verwacht van de lezers?”


 Uiteraard zijn deze documenten bedoeld voor degenen die de veranderingen mogen (bege)leiden en natuurlijk ook voor degenen die het mogen doen. Voor alle auteurs van vergelijkbare documenten, gooi ik er ‘zomaar’ nog een paar vragen tegenaan:





	


“Lezen anderen dan uzelf, die documenten eigenlijk wel?”




	


“Of geloven ze het wel?”




	


“Hebt u de anderen betrokken bij uw plannen?”




	


“Weet u wat er leeft bij uw medewerkers?”




	


“Hebt u hen wel eens gevraagd wat er zou moeten of kunnen veranderen?”




	


“Weet u wat er leeft bij de klanten?”




	


“Hebt u wel eens gevraagd aan uw klanten wat zij willen?”




	


“Is het uw plan of voelen de medewerkers zich ook eigenaar van het plan?”







 

Stelt u zich nou eens voor, dat u zelf zo’n dik document hebt geschreven en dat iedereen het ook nog heeft gelezen, verwacht u dan echt dat uw medewerkers dat allemaal kunnen onthouden en ermee aan het werk kunnen? 


Het kan zijn dat uw medewerkers uw plan voor 100% ondersteunen. Dat zij met de inhoud ervan volledig akkoord zijn. Dat zij de inhoud echt in de praktijk willen brengen. En toch, halverwege de uitvoering van de plannen, maakt u de balans op en komt u tot de ontdekking dat de beoogde doelen niet worden gehaald. Pech onderweg. En ja hoor, het management haalt het plan erbij, maakt gebruik van ’s W-G-K en neemt een beslissing. Dikwijls wordt gekozen voor deze: 'Beste medewerkers, we erkennen dat het plan niet werkt en daarom veranderen we onze doelstellingen'. Deze beslissing heeft een enorm krachtige uitwerking en wel de volgende: u hebt besloten uw medewerkers te frustreren (lees: gek maken). Gefeliciteerd. U hebt het (weer) voor elkaar. Uw medewerkers worden helemaal gek van een managementteam dat iedere keer als het niet gaat zoals gepland de doelstellingen, in plaats van de strategieën, verandert. 

 

Het lijkt voor mij een beetje op de man die met zijn gezin op vakantie ging naar Italië. Hij reed over de Duitse Autobahn en kreeg onderweg motorpech. Hij  pakte de wegenkaart en zei tegen zijn gezin: “Kijk, we wilden naar Rome toe, maar zoals jullie zien hebben we motorpech. We moeten onze plannen veranderen en daarom heb ik besloten dat we naar Parijs gaan.” Snapt u het? Deze man had gebruik kunnen maken van de 'Gele Engelen', die heel veel verstand hebben van auto’s en ons langs de weg kunnen helpen. Hij had de trein kunnen pakken. Hij had een andere auto kunnen huren en toch nog met zijn gezin de vakantie kunnen doorbrengen in het beloofde Italië, de bestemming waarop iedereen had gerekend. Verander uw strategieën en niet uw doelen (tenzij u er lol in beleeft uw medewerkers te frustreren. Maar dan besluit u een superbelabberde manager te worden in plaats van een superfantastische) .

 


Welke beslissing u ook neemt, besef dat wanneer het een echte beslissing is, dat er een enorme kracht vanuit gaat. Die kracht kan goed uitpakken of minder goed. En als u dan toch uit wilt pakken, doe het dan goed. Volgende keer vertel ik u meer over plannen die echt werken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






 “Weten wat we moeten doen is niet genoeg,





we moeten doen wat we weten.”










Week 22




 





“Door de jaren heen heb ik geleerd dat wanneer iemand


 een echte beslissing heeft genomen, de angst verdwijnt. 


Weten wat gedaan moet worden verjaagt de angst.”


(Rosa Parks) 




 


Rosa nam een beslissing die de wereld veranderde

 

De 2 x S.F.©


Het is 1 december 1955 in Montgomery (Verenigde Staten). Rosa betaalt haar busrit bij de buschauffeur en neemt plaats. ‘Normaal’ gesproken gaat zij achterin de bus zitten, maar deze dag neemt zij een bijzondere beslissing… zij gaat voorin zitten! Een paar haltes later stapt een man in en eist de zitplaats van Rosa op. Zij weigert die af te staan, ook al schrijft de wet in Alabama in die tijd voor dat gekleurde mensen achterin de bus moeten zitten. De politie komt erbij en Rosa Parks krijgt een boete van $10. Maar zij weigert te betalen (alweer een beslissing). De politie arresteert haar en neemt vingerafdrukken. In februari 1956 staat zij voor de rechter vanwege verstoring van de openbare orde.


Dit nieuws vliegt regelrecht de oren van ds. Martin Luther King in en ook hij maakt gebruik van ‘s Werelds Grootste Kracht. Hij neemt een beslissing en roept de mensen in Montgomery op tot een geweldloze busboycot. Massaal geven de mensen daaraan gehoor. De vervoersmaatschappij gaat hierdoor zelfs bijna failliet.


Nu maakt de vervoersmaatschappij op haar beurt gebruik van ‘s Werelds Grootste Kracht en besluit tot afschaffing van de scheiding van blanken en zwarten in haar bussen. Dit leidt in Amerika tot meer protesten tegen de rassenscheiding. 


Rosa Parks neemt vervolgens een nog grotere beslissing. Zij blijft weigeren de haar opgelegde boetes te betalen. Als gevolg hiervan moet zij verschijnen voor het Amerikaanse Hooggerechtshof.  Het Hooggerechtshof neemt ook een beslissing (een van de grootste krachten in de Amerikaanse geschiedenis) en verklaart dat de scheiding tussen blank en zwart ongrondwettig is. 

 

Rosa Parks startte in haar eentje een wereldwijde verandering. Eén beslissing…van één vrouw…’s W-G-K of niet? 'One person can change the world'. Welke stappen nam Rosa? Wat kunnen wij van haar leren?


Rosa Parks maakte volgens mij gebruik, van wat ik noem, de 2xS.F.©. 

 

De 2xS.F.© staat voor: Super Fantastische Succes Formule 





	


Beslis en weet, héél precies, wat u wilt hebben, wat u wilt doen en wie u wilt zijn.




	


Bedenk een zo goed mogelijke strategie.




	


Produceer zoveel mogelijk acties.




	


Merk op wat werkt en wat niet.




	


Verander uw strategieën tot u hebt wat u wilt hebben, doet wat u wilt doen en bent wie u wilt zijn.







 

Ik weet niet wat u wilt hebben, wat u wilt doen of wie u wilt zijn, maar wat ik wel weet is, dat u - wanneer u de stappen van de 2xS.F.© stap voor stap toegewijd afwerkt - uitkomt waar u wilt zijn. En daarom is die 1ste stap zo belangrijk: héél precies weten wat u wilt. 


Stelt u zich eens voor dat er nu een of andere lezer tussen u zit, die zegt: “Ik weet precies wat ik wil. Ik wil € 5.000.000  op de bank en directeur worden van die ene organisatie.” En stelt u zich eens voor dat deze lezer door de 2xS.F.© precies dat resultaat krijgt. Dan kan het zijn, dat deze lezer afstand heeft moeten nemen van zijn gezin, van sommige vrienden, of van tijd om te ontspannen. Dan heeft deze persoon dat bereikt wat hij graag wilde (€ 5.000.000 op de bank en een directeursfunctie) én tegelijk heeft hij iets verloren dat hij misschien liever had willen behouden. Als dat het geval is, is het dus belangrijk om bij stap 1 precies te weten wat u wilt op alle levensgebieden. We moeten proberen alle gevolgen van onze beslissingen zoveel mogelijk te overzien. Volgende week schrijf ik daar meer over.

 

Het verleden hoeft niet onze toekomst te bepalen. Dat heeft Rosa Parks ook niet gedaan. Zij nam een beslissing. Het zijn onze beslissingen die onze toekomst bepalen. Rosa kan een voorbeeld zijn voor ons allemaal, maar we hoeven niet allemaal een Rosa te worden. We hoeven niet allemaal de wereld te veranderen. We kunnen wel allemaal een stukje wereld om ons heen veranderen. Misschien wel een stukje in onszelf. We kunnen daar de 2xS.F.© voor gebruiken. 


Wat u ook wilt veranderen, wat u ook wilt hebben en wie ook wilt zijn, als persoon of als organisatie: ik durf u te beloven dat wanneer u een echte beslissing neemt, de 2xS.F.© u op uw eindbestemming brengt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






“€ 5 is evenveel waard als € 5.000.000


op de bodem van de zee.”
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